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ik deel

BENODIGDHEDEN: laarzen , een voetbaltruitje, 4 a 5 spelers

Het is slecht weer.
Het regent al 5 dagen.
Murat zit thuis. Hij is niet blij.

Elke dag worden mijn voeten nat.
Mijn schoenen zijn kapot.

Mama, wanneer koop je nieuwe schoenen voor mij?
Mijn voeten worden elke dag nat.

Sorry, Murat.
Ik heb nog geen tijd gehad.

Er komt bezoek.
Daar zijn tante Rabia en neef Gani.
Dat vindt Murat heel leuk.

Hallo, Murat.
Hier zijn we!
Alles goed?

o Ik ben blij dat je hier bent.
¥ Kom Gani, we gaan buiten spelen.

Wacht!
Eerst nog iets anders doen.
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Tante Rabia bracht kleren mee.

"

Neef Gani heeft iets wat Murat echt mooi vindt.

Murat staat voor de spiegel.

Waw, een voetbaltruitje!
Dat doe ik elke dag aan.

Ik heb nog iets.

Hier zijn een paar laarzen voor jou.
Wil je die?

Ja hoor!

Ik doe ze vlug aan.

Ik wil geen natte voeten meer.

Ze zijn juist in de kleur die ik graag zie.

Murat en Gani voetballen in de tuin.
Murat schopt keihard op de bal.
Daar vliegt zijn laars de lucht in.

Gani ligt krom van het lachen.

Toch nog natte voeten.
Maar ik vind het niet erg.
Morgen op school gaat het zeker goed.
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